
10 jaar Beter Malawi 

Op 7 september 2012 stonden Dick en Erik bij de notaris voor de oprichting van Stichting Beter Malawi. Zij 
hadden daar beide een periode als vrijwilliger gewerkt en de mensen en het land in hun hart gesloten. Er 
was hulp nodig en deze aardige mensen verdienden het om geholpen te worden. Zo werd de Stichting 
geboren. 
 
In de afgelopen 10 jaar hebben we heel veel kunnen betekenen voor de mensen in ‘onze’ community 
MAWA, en dat is onder andere door talloze sponsoren mogelijk gemaakt. Daarom aan hen nogmaals veel 
dank voor de steun. Vervolgens willen we even stilstaan bij de mensen die een deel van hun vrije tijd 
hebben gegeven voor het goede doel. Hierbij speciale dank aan: 
 
Adviesraad:   Rob, Marc en Joan  
Voormalig adviesraad:  René 
Administratie/jaarrekening: Wim 
Voormalig bestuur:  Anne, Hendrik en Manon 
ISE:    Joan, Mandy en Lizzy 
 
We zijn ooit begonnen met het opzetten van een moestuin voor leerlingen van de lagere school en voor de 
vrouwen van de support group. Vervolgens hebben we een geitenfok programma opgezet voor de ouders 
van gehandicapte kinderen. Daarna zijn we onze agrarische activiteiten gaan uitbreiden door middel van 
het steunen van de boeren met een verbeterde methode om mais te verbouwen en leningen te 
verstrekken voor de aanschaf van zaad en kunstmest. Dit Leading Farmer Project is dan ook het 
langstlopende project van de Stichting. Op het vlak van educatie helpen we de kleuterscholen met pap voor 
de kinderen, en de lagere scholen met nieuwe klaslokalen, boeken voor de bibliotheek en verbetering van 
de lesmethoden (via ISE). Daarnaast helpen we veel studenten in het voorgezet onderwijs met het betalen 
van hun schoolgeld en enkele studenten met hun vervolgopleiding. Soms zijn we van ons pad afgeweken en 
hebben bijvoorbeeld een ziekenhuisbed geregeld en rolstoelen. Het is allemaal teveel om op te noemen. 
Het meest bizarre is het afbouwen van een kerk met als doel onder andere het toevoegen van 4 extra 
klaslokalen aan Namadidi Primary School. Helaas heeft het kerkbestuur een jaar na oplevering besloten om 
dit terug te draaien.  
 
Naast alle mooie dingen zijn er ook wel enkele minder mooie dingen gebeurt natuurlijk. Het dieptepunt 
was het onverwachte overlijden van Lewis in 2020. Een man die altijd vrolijk was en zich 120% heeft ingezet 
om de kwaliteit van leven voor de mensen in MAWA te verbeteren. Moge hij rusten in vrede. 
 
Uiteindelijk hebben we bij 4 van de 3 lagere scholen een blok van 2 extra klaslokalen kunnen realiseren en 
blijft er dus nog één school over die we graag willen helpen. Laura Nkhata is de headteacher van Nkhanda 
Primary School en zij heeft ons vorige maand een brief gestuurd met een verzoek om hulp. Het zou een 
mooi begin zijn van ons nieuwe decennium als we dit project kunnen realiseren maar daar hebben we veel 
geld voor nodig. Je moet dan denken aan ongeveer 17 a 18.000 euro. Stichting Wilde Ganzen draagt 
meestal een derde bij maar dan resteert nog steeds een groot bedrag dat we op moeten halen. Als je ons 
wilt helpen ga dan naar onze website via https://www.betermalawi.nl/index.php/doneren en stort iedere 
euro die je kunt missen. Misschien werk je wel bij een bedrijf dat jaarlijks een potje voor goede doelen 
beschikbaar heeft. Ga dan naar je baas en vertel hem wie wij zijn, wat wij willen gaan doen, en vraag of hij 
ons wil helpen.  
 
Wij als bestuur van Stichting Beter Malawi hebben er veel zin en gaan de uitdaging aan om het succes van 
de afgelopen 10 jaar in de komende 10 jaar te overtreffen. 
 
  
Marleen, Bas, Sebas, Dick en Erik 
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